
 
DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 
Verschijnt iedere veertien dagen   84e jaargang no. 20 8 november 2024 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 
MEDITATIE 

‘En zie, een stem kwam tot hem,die zei: ‘Wat doet u hier, Elia? En de HEERE zei tegen hem: Ga heen, 

keer terug op uw weg…’ (1 Koningen 19:13,15) 

 

Hebt u dat ook weleens, dat u twijfelt aan de voortgang van Gods werk? Met het blote oog zien we er 

vaak zo weinig van. Eerder het tegendeel. Ik denk alleen aan de kerkverlating. Vele kerkgebouwen 

worden gesloten en krijgen een andere bestemming. Soms worden ze ook gesloopt en blijft er niets over 

van de plaats waar Gods gemeente samenkwam. Jongeren en ouderen die het geloof vaarwel zeggen en 

een andere invulling geven aan hun geestelijk leven. Soms kan de bange vraag je bekruipen, wat er van 

Gods kerk zal terechtkomen. Dan moet u toch eens spellen wat dit gedeelte zegt.  

 

Elia is nog niet door zijn crisis heen. Gesterkt door hemels voedsel is hij naar de Horeb gereisd, waar hij 

zijn intrek heeft genomen in een spelonk. De Heere verschijnt hem in het suizen van een zachte stilte. 

En dan die vraag: Wat doet u, hier, Elia? God weet altijd op het juiste moment de juiste vraag te stellen. 

Zo krijgt Hij Zijn knecht aan het praten. Voor de Heere mogen we altijd ons hart uitstorten, leeggieten.  

 

Elia twijfelt aan de zin van al zijn ijver. Waar heeft hij het voor gedaan? Een klacht die al Gods 

knechten bij tijden kennen. Als u goed luistert, hoort u er bij Elia ook wat zelfbeklag in doorklinken. 

Een slechte zaak. Wat doet de Heere dan? Met Elia in gesprek gaan? Nee. Hij geeft de profeet nieuwe 

opdrachten. Een soort arbeidstherapie. Elia moet weer aan het werk. Een aantal mensen zalven, onder 

wie zijn opvolger Elisa. Gods werk gaat door. Dwars door de schijn van het tegendeel heen. 

 

Ter bemoediging noemt de HEERE nog die zevenduizend die niet voor Baäl buigen. Meent Elia dat hij 

alleen is overgebleven? De Heere is een verrassend God. Er zijn er nog meer dan Elia denkt. Het getal 

van de volheid maar liefst. Dat wil zeggen: die zevenduizend vormen geen schamele rest, maar een 

heilige kern.  

 

Wat een heerlijke belofte. Juist ook in de situatie van vandaag. De Heere staat Zelf voor Zijn gemeente 

in. Hij houdt haar vast in Christus. Dwars tegen alle afbraak in gaat Hij door met het verzamelen van 

Zijn oogst. Deze oogst zal niet mislukken. Het zal ook geen karige oogst zijn. Maar een oogst die vol is 

van Zijn genade, goedheid, vergeving en verzoening. Alle leeftijden zullen vertegenwoordigd zijn in de 

menigte die niemand tellen kan. Eenmaal zullen alle mensen zien dat God geen sprookje of verzinsel is, 

maar levende realiteit.  

 

Aan het einde nog deze vraag: Belijden wij Hem? Of behoren we tot allen die de moderne Baäls 

kussen? Hink niet langer op twee gedachten, maar bekeer u tot die God, Wiens werk doorgaat! Hij leeft 

en regeert! Hij zorgt voor Zijn eigen eer. Soli Deo Gloria. 

Ds. D.J.W. Kok  

 

KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER 

Wijk 1:   9.00 uur: Prop. J.W. Sterrenburg, Sluipwijk 

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee 

Wijk 1: 15.30 uur: Sing-in 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. S.J. Verheij, Sliedrecht 

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst; 3. Plaatselijk jeugdwerk 



 

ZONDAG 17 NOVEMBER 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, bediening Heilige Doop 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. C. Doorneweerd, St. Philipsland 

Collecten: 1. Wijk 1: Hulp voor Oekraine, Wijk 2: Project 10 27 Groningen 2. 

Instandhouding eredienst; 3. Plaatselijk jeugdwerk 

 

 

VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 22 november. Deze is voor twee weken. Kopij dient 

uiterlijk vrijdag 15 november binnen te zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor 

wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl en de kopij voor wijk 2 bij 

Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11. 

 

COLLECTEN 

Digitale collecte 

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 

SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 

geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal. 

 

KERKRENTMEESTERS 

Vrijwillige bijdrage:   Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73 

Algemeen:    Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05 

E-mail:    kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl  

 

Begroting 2025 

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Stolwijk heeft de ontwerpbegroting  

voor het komende jaar samengesteld. U/jij, als gemeentelid, kunt ook de gehele begroting lezen en waar 

nodig vragen stellen. Dit is mogelijk  D.V. 11 t/m 15 november bij de penningmeester dhr. J. Verdoold. 

Graag wel vooraf een afspraak (email:penningmeester@hervormdstolwijk.nl). Hartelijk welkom. 

 

Kerkrentmeesters – archiefstukken. 

Namens de Kerkrentmeesters ben ik bezig met archiefwerk voor onze Hervormde Gemeente. Recent 

zijn o.a. alle oude Kerkklokken, de bouw van de galerij, orgelrestauratie, etc.  geordend en opgeborgen. 

Er is in het verleden gelukkig wel e.e.a. bewaard, maar helaas is niet alles kompleet. Zo ontbreken er 

nog wat oude nummers en jaargangen van De Kerkklok (vanaf 1945) en ook van de bouw van de kerk 

in 1948/49 zijn niet veel stukken bewaard. Dus mijn vraag: als u ook nog iets van bovengenoemde 

punten - of nog andere zaken aangaande de kerk – in bezit heeft of tegenkomt met het opruimen, 

(misschien wel bij uw ouders) of u weet dat iemand misschien nog iets heeft; dan houd ik me van harte 

aanbevolen. Voor de toekomst is er niets beter en makkelijker dan een compleet archief. 

Jaap van Vliet 

 

Collectemunten bestellen en ophalen 

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 

ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen: 

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 

uw collectemunten’.  

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 

ontvangst worden genomen. 

 

KERKELIJK BUREAU     

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl  

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 

bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk: 

- wijk 1: J. van Vliet  

- wijk 2: A. Verdoold 
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CENTRALE DIACONIE 

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81 

E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl  

 

Diaconaal nadenkertje. 

Ik was arm 

Jij gaf mij 

Je schouder 

Carla Pons 

 

Ik las dit kleine vers in een daklozenkrant….drie regels, acht woordjes – een wereld van tederheid. 

 

Nu denk ik niet dat de dakloze man, die ik elke zaterdag bij de supermarkt ontmoet, erg blij zou zijn 

wanneer ik hem wekelijks alleen mijn schouder aan zou bieden. Er moet natuurlijk ook brood op de 

plank komen, er moeten kranten worden verkocht, er moet hulpverlening worden georganiseerd en er 

moeten politieke partijen zijn die zich het lot van de armsten in de samenleving aantrekken – en toch….. 

‘Ik was arm, jij gaf mij: je schouder.’ 

 

Te vaak en te snel menen wij dat ons goeie geld wel recht zal maken wat krom is. Even vlug wat geld in 

de hand stoppen, een bankoverschrijvinkje of tikkie en je hebt je schuldgevoel voor een dag of wat weer 

de kop ingedrukt. Maar dat is niet de stijl van de hemel! 

‘Wat ik heb, dat geef ik u’, zei de apostel Petrus tegen een verlamde bedelaar aan één van Jeruzalems 

poorten. Hij gaf hem geen geld. Hij gaf hem zijn schouder.  

En zie, de man stond op en danste de tempel in! 

                                                                                      (Uit Levenswijs, dagboek van ds. André Troost) 

 

Winteractie 

Net als voorgaande jaren hopen wij weer de sjaals, mutsen en handschoenen actie te houden. Heeft u zin 

om ook daaraan mee te doen? U bent ook welkom in de Koster om daar uw activiteit te verrichten onder 

het genot van een kopje koffie, thee en gezelligheid. Het kan ingeleverd worden bij de Koster, daar staat 

een mand die daar voor bestemd is. De actie is bedoeld om die mensen te helpen, dichtbij of ver weg, 

die daar dringend behoefte aan hebben. De actie loopt tot eind maart 2025. 

Hartelijke groet namens de diakenen van wijk 1 en 2 Stolwijk 

 

Inzameling oude metalen 

Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Provinciale weg.  

Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden 

hergebruikt. 

Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen. Deze  maanden gaan de opbrengsten – zoals 

eerder toegelicht – naar het Interkerkelijk Dovenpastoraat die zich inzet om Gods Woord naar het hart 

van dove en slechthorende te brengen. 

Van harte aanbevolen. 

 

Begroting 2025 

Het College van Diakenen heeft op 23 oktober jl. ingestemd met de ontwerpbegroting voor het komend 

jaar. Op de website van onze gemeente is een samenvatting van deze ontwerpbegroting te vinden. 

U, als gemeentelid, kunt ook de gehele begroting lezen en waar nodig vragen daarover stellen. De 

begroting ligt daartoe van 11 tot en met 15 november aanstaande ter inzage bij de penningmeester van 

de Centrale Diaconie, dhr. I. Mes. U wordt verzocht wel vooraf een afspraak te maken. 

In de vergadering van D.V. 28 november wordt de begroting 2025 dan vervolgens, al dan niet 

gewijzigd, door de Algemene Kerkenraad vastgesteld. 

 

DE KOSTER 

Goudseweg 3 Stolwijk 

Openingstijden: 

woensdag: 9.30 - 12 uur; 

donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;  

mailto:collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl


vrijdag: 13.30 - 16 uur;  

zaterdag: 9.30 uur - 12 uur 

Voor meer info: 0182-343114 

 

ALGEMENE BERICHTEN 

Website: www.hervormdstolwijk.nl 

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439  

Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl 

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk 

    Tel: 341787; b.g.g. 342363 

    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  

 

Simon en Zo 

Op D.V. zaterdagmiddag 9 november is er een hele leuke voorstelling in Rehoboth van Simon en Zo: 

‘Eindelijk thuis’. We beginnen om 15:00, vanaf 14:45 is de deur open. Van harte welkom, de toegang is 

gratis. Meer info zie de poster.  

Groetjes Geraldine en Gea 

 

RTV KRIMPENERWAARD 

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 

zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website 

www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 

Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 

Rekam. 

_____________________________________________________________________ 

 

WIJKGEMEENTE 1 

Predikant:  ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl 

Scriba:    Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  

Info:   infowijk1@hervormdstolwijk.nl  

App:   HG Stolwijk 1 

CD’s van de dienst:  fam. A.C. de Mik 

 

Bij de diensten 

Zondag 10 november hoopt ’s morgens proponent Sterrenburg uit Sluipwijk bij ons voor te gaan. En wij 

plannen het niet, maar ik ben dan in Sluipwijk. Ongetwijfeld zal hij een aansprekende boodschap 

hebben.  

’s Middags is de Sing-in met aansluitend de Amerikaanse maaltijd. Goed om samen de Heer groot te 

maken in het zingen en daarna samen te eten. 

Zondag 17 november hoop ik in uw midden voor te gaan. Ik kijk of het mogelijk is om één van de 

preekverzoeken te doen. 

 

Onze zieken 

Wij willen de zieken, zowel zij die met name vermeld zijn als zij die niet genoemd zijn, en hen die hen 

omringen, van harte Gods troost en nabijheid toewensen. 

 

Jubileum 

Wim en Rita Kastelein waren 31 oktober 55 jaar getrouwd. Zij zijn daar de Heer dankbaar voor samen 

met hun kinderen en kleinkinderen. Wij willen hen van harte hiermee feliciteren en Gods zegen op hun 

verdere levenspad samen toewensen. 

 

Huwelijk 

Op 13 november hopen Arthur Burggraaf en Danielle Wagenaar met elkaar te trouwen. Dat zal 

plaatsvinden in Hoeven (zowel burgerlijk als kerkelijk). Dat is zo’n beetje halverwege Stolwijk en 

Kapelle, waar Danielle vandaan komt. Wij willen hen een gezegende en gezellige dag toewensen en een 

goed huwelijksleven onder de zegenende handen van de Vader.  
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Inloopochtend 

Donderdag 14 november is er weer inloopochtend. Zoals elk jaar in november komt ds. Van Veldhuizen 

dan langs om een onderwerp te bespreken. Dit keer Advent. Wat is het en waar komt het vandaan?  

Allen hartelijk welkom in Rehoboth om 10.00 uur. En de koffie staat natuurlijk al eerder klaar. 

Hartelijke groet, Marijke Plaizier  

 

Bingo avond vrijdag 8 november 2024 

Op vrijdag 8 november is iedereen weer van harte welkom voor de jaarlijkse, gezellige bingo avond in 

Rehoboth! Vanaf 19.00 uur staat koffie & lekkers klaar en om 19.30 uur starten we met de 1e ronde! 

Een leuke avond met prijzen voor jong en oud. Ben je nog niet eerder geweest? Van harte welkom! 

Catering wordt verzorgd, u koopt zelf een bingo kaart en eventuele lootjes voor de afsluitende loterij. 

 

Ambtsdragers 

Helaas heeft Ria Leeuwenburg haar benoeming als ouderling niet kunnen aanvaarden. Zij doet al veel in 

de gemeente, waar wij dankbaar voor zijn. wij wensen haar Gods zegen toe op deze beslissing. 

Blij en dankbaar zijn wij dat Stephan de Pater en Arthur Burggraaf hun benoeming wel hebben 

aanvaard. Wij wensen hen Gods zegen toe bij hun vervulling van het ambt 

 

Ten slotte 

De herfst is begonnen. De bladeren vallen van de bomen, de temperaturen zakken. Dat is ook het 

moment dat de oogst binnen gehaald wordt en we de Heer weer mochten danken voor al Zijn goede 

gaven. Ook hierin mogen we de zegen van Hem zien. Zo geeft Hij ons in elk seizoen van het jaar en van 

ons leven tekenen van Zijn zegen en nabijheid. 

Ontvang allen een hartelijke groet uit de pastorie. Weet dat de Heer nabij is.  

Uw ds. Frank van Veldhuizen 

 

Agenda 

Zondag 10 november 

Organist: Pleun Eikelboom 

Crèche: Maringa Bregman, Marjolein Slangen en Anna Pennewaard 

KND: OB: Diana en Stijn, MB: Robert, BB: Jara  

 

Maandag 11 november, 19.00 uur, consistorie: 16+ geloofsgesprek 

Dinsdag 12 november 19.45 uur: Kerkenraad 

Donderdag 14 november 10.00 uur: Inloopochtend 

Donderdag 14 november 20.00 uur: Leeskring 

Vrijdag 15 november 19.30 uur: Rock Solid 

 

Zondag 17 november 

Organist: Marco Vos 

Crèche: Anja, Vera en Esther Prosman 

KND: OB: Mattie Isabel, MB: Rachel, BB: kerk 

 

Zondag 17 november 20.00 uur: Stay Solid 

Maandag 18 november 19.00 uur Consistorie: Geloofstraining 

Dinsdag 19 november 19.00 uur Consistorie: Geloofstraining 

Woensdag 20 november 19.30 uur Consistorie: Bidstond 

Donderdag 21 november 9.30 uur, Bilwijkerweg 83: Gemeentegroeigroep 32 

Vrijdag 22 november, 19.30 uur: Break free 

___________________________________________________________________ 

 

WIJKGEMEENTE 2 

Predikant:  Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 

Bijstand:   Ds. J. van Dijk 

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze 
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VOORZANG: 

10 nov.  vm: Ps. 26:8  nm: Ps. 37:2 

17 nov.  vm: Ps. 24:1  nm: Ps. 45:1 

 

UIT DE PASTORIE 

Zieken:  

We denken aan al onze zieken, zowel degenen die thuis of in de tehuizen verblijven, en ook alle andere 

gemeenteleden die met moeiten en zorgen te maken hebben. In Romeinen 8: 28 lezen we: ‘Wij weten 

dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’  

Geboren: 

Op maandag 21 oktober 2024 werden Gerjan en Ilse Post verblijd met de geboorte van hun dochter 

Maartje Johanna. Haar roepnaam is Marilyn. Na een spannende periode van uitzien naar heeft de 

HEERE hen een gezonde dochter toevertrouwd. Ze verwoorden het als volgt: ‘Zo klein en nu al zo 

geliefd. Daar Zijn hand aan ons gegeven. Je bent bijzonder en uniek. In het plan van God verweven’  De 

Bijbel brengt het  in Psalm 139 treffend onder woorden: ‘Heer, U doorgrond en kent mij want in de 

moederschoot ben ik door U geweven. U bent oneindig groot!’  Hun huwelijk mocht gezegend worden 

met de geboorte van een dochter. Een mooi Bijbels opvoedingsdoel is: Dien de HEERE met blijdschap! 

De  Heere zegene jullie met het oog op dat doel in de opvoeding. Wie bij de open Bijbel ontdekt wie en 

hoe de Heere is, wordt vervuld met blijdschap. Dat is een blijdschap met inhoud en perspectief.  

 

Doopziting: 

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 17 november. Ouders die hun kind graag willen 

laten dopen, kunnen dit aangegeven via de mail bij de scriba br. A. Plug 

(scribawijk2@hervormdstolwijk.nl). Dinsdag 12 november  zal er doopzitting worden gehouden ter 

voorbereiding op de doopdienst. Beide ouders worden verwacht en neemt u het trouwboekje mee! We 

beginnen de doopzitting om 19.45 uur in Rehoboth.   

 

Bijbelkring: 

De Bijbelkring komt dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 21 november om 19.45 uur in Rehoboth.  

U en jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in 

de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We 

behandelen dit seizoen het boekje van de Artiosreeks uit het OT: Koning,bidder en bouwer. 

Bijbelstudies over Salomo(ds. C. Boele). Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 3.  

 

Tenslotte:  

Met een woord van de apostel Paulus groet ik u en jou: ’de liefde van God en de gemeenschap van de 

Heilige Geest zij met u allen.’ Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie,   

ds. D.J.W. Kok  

VAN DE DIACONIE 

Aangepaste kerkdienst 

D.V. zondag 17 november organiseert de vereniging Op Weg met de Ander een aangepaste kerkdienst 

in Ouderkerk ad IJssel. De kerkdienst is in de Oosterkerk, Lageweg 37 en word geleid door ds. J. T. 

Maas en begint om 10.00 uur. Voor ieder die zich betrokken weet hartelijk welkom in deze dienst. 

 

Collecte 17 november; Project 1027, GRONINGEN HET PAND, een plek waar je liefde ontvangt 

Diaconaal-Missionair Centrum ‘Het Pand’ in Groningen biedt elke dag tal van activiteiten aan voor 

kinderen en tieners. In een achterstandswijk is het belangrijk om een lichtpunt te hebben in de week. 

Een plek waar je liefde ontvangt, waar aan heelheid wordt gewerkt. Die functie mag Het Pand steeds 

meer vervullen.  

Door alle activiteiten met de kinderen ontstaan er ook contacten en relaties met de ouders. Hieruit is de 

Pandgemeenschap ontstaan, die iedere zondag bij elkaar komt rond de lunchvieringen. Er wordt samen 

gegeten, gepraat, gebeden, samen voorbede gedaan en ook gezongen. De Bijbel gaat open met een 

uitleg en er worden ‘om-niet klussen’ gevraagd en verdeeld. De laatste jaren haken steeds meer mensen 

aan, die na verloop van tijd meebidden en meezingen. Vervolgens hoort men ook verhalen over het 

bidden thuis of voor familie en hoe het is om als niet-gelovige in een familiekring hardop te kunnen 

zeggen dat iemand tot geloof gekomen is en dat Het Pand de kerk voor hem of haar is geworden. Het 



Pand is zo steeds meer een volwaardige vierplek geworden waar ook het Heilig Avondmaal mag 

worden gevierd. 

Missionair werker Jan Waanders: “Met plezier trekken we op met de kids, tieners en hun ouders in de 

Korrewegwijk. Dat we christen zijn steken we niet onder stoelen of banken. Daar zijn we eerder trots 

op. Dat hoor je in een verhaal of een getuigenis vaak terug!” 

Als GZB willen wij dit belangrijke en mooie missionaire werk in Groningen van harte ondersteunen. 

Wilt u ons daarbij ook helpen?  

 

KRINGEN EN VERENIGINGEN 

Ouderenbijbelkring 

Wanneer? DV woensdag 13 november is er Ouderenbijbelkring in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 

uur en we beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 4 uit het Bijbelstudieboekje over Salomo: 1 

Koningen 4 vers 29-34. Andere datum: Ook geef ik doordat er één datum veranderd is: woensdag 5 

maart vervalt, dat wordt een week eerder, nl. woensdag 26 februari. Dat duurt nog wel even, maar dan 

kunt u er rekening mee houden. 

Hartelijk welkom: op 13 november hopen we elkaar weer te ontmoeten rond het Woord van God. Fijn, 

dat er door gemeenteleden ook thuis meegeluisterd wordt! Ds J. van Dijk 

 

OPPAS 

10-nov 
Beneden Hilda van den Broek Sarah de Heer + Josephine de Jong 

Boven  Dirna Hogendoorn Heilike Weerheim 

17-nov 
Beneden Adeline Vonk Rineke Hogendoorn + Sanne Weerheim 

Boven  Anne Verdoold Joost Dekker + Joas de Jong 

24-nov 
Beneden Marit Plug Lotte Mes + Hannah Gommer 

Boven  Nicolien Rademaker Pauline Hogendoorn + Lieke van Dam  

 

AGENDA 

zo 10-11 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"     

zo 10-11 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"     

ma 11-11 19.15 uur Bijbelclub Gemiva     

ma 11-11   Catechisatie groep 1 t/m 7     

di 12-11 19.00 uur Tienerclub "TOV"      

wo 13-11   Kerkenraadsvergadering     

wo 13-11 10.00 uur Ouderenbijbelkring      

wo 13-11 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1      

do 14-11 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"      

za 16-11   Vrouwenochtend      

zo17-11 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"     

ma 18-11 19.15 uur Bijbelclub Gemiva      

ma 18-11 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"   

ma 18-11   Catechisatie groep 1 t/m 6     

di 19-11 20.00 uur Pluskring       

wo 20-11 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 2      

do 21-11 19.45 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" –    

Streekvergadering Gouda     

do 21-11 19.45 uur Bijbelkring  

 

VROUWENOCHTEND 

D.V. 16 november is er opnieuw een vrouwenochtend. ALLE vrouwen uit onze gemeente willen we 

hartelijk uitnodigen. Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie/thee en lekkers. Om 10.00 uur begint het 

programma. Spreekster is deze keer Nieske Selles. Het thema: “Maar ik vertrouw op U”.  

Om ongeveer 11.30 uur sluiten we af. Wie naar huis wil gaan, is daar vrij in, maar er is ook ruimte om 

nog gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een hapje. Geef je zo spoedig mogelijk op per 

mail: vrouwenochtendstolwijk@gmail.com 

 

REFORMATIEHERDENKING 



Zaterdag 26 oktober jl. hadden we samen met de Hersteld Hervormde Gemeente de 

Hervormingsavond in de Hervormde kerk te Stolwijk. Op deze avond stonden we stil bij de Reformatie 

en de betekenis ervan in het heden. De opening werd verzorgd door ds. D.J.W. Kok en prop. M.C. van 

den Hoorn sprak een appèlwoord. Het thema voor deze Reformatieherdenking was ‘De vrijheid van een 

christen’. Vrijheid is iets anders dan ongebondenheid. Een vis op het droge kan dan ‘vrij’ zijn maar 

overleeft dat niet. Daarvoor moet hij in het water zijn, dan is hij pas echt vrij. Samenzang werd 

afgewisseld met koorzang door Mannenkoor Canticum Gouda onder leiding van Henri Adema en 

organist Bert Roest. Oud. B. Huizer gaf een toelichting op de collecte voor Stichting ‘In de Rechte 

Straat’ (IRS). Met de opbrengst van de collecte ondersteunt IRS gemeenten die veelal weinig middelen 

hebben om hun eigen bestaan te bekostigen, om hen zo in staat te stellen de rijkdom van het Evangelie 

te delen in hun eigen omgeving. Stichting IRS ondersteunt kleine protestantse gemeenten en missionaire 

initiatieven in Zuid-Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen en Italië. Dank voor uw bijdrage en 

aanwezigheid! 

 

VAN DE VERTROUWENSPERSONEN 

Altijd vergeven? 

Op de gemeenteavond van 16 september j.l. over een veilige kerk kwam na afloop een opmerking over 

vergeven. Omdat dit een belangrijk onderwerp is, willen we enkele gedachten hierover met u delen.  

Als uitgangspunt nemen we Lukas 17 : 3,4. 

3. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. 

4. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb 

berouw, dan zult u hem vergeven. 

De Heere vraagt ons te vergeven. Hoe kunnen we anders bidden ‘zoals ook wij onze schuldenaren 

vergeven’ (Matt. 6 : 12). En Paulus schrijft in Ef. 4 : 32 ‘en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u 

vergeven heeft’. Dus we moeten de ander vergeven omdat Christus ons vergeven heeft en zoals Christus 

ons vergeven heeft. Maar dan is er wel een gesprek geweest, want er staat ‘bestraf hem’. Er is niet 

zomaar voorbijgegaan aan de overtreding. Het is niet goed om alles met de mantel der liefde te 

bedekken. En dan volgt er: ‘als hij tot inkeer komt’. De schuld moet beleden worden. Hoe kun je anders 

vergeven? Soms is het een lange weg om tot vergeving te komen. Therapie kan nodig zijn. Als het goed 

is, is er wel een verlangen om te komen tot vergeving en verzoening. En wat als er geen sprake is van 

berouw? Dat is heel moeilijk. Dat kan verdriet en bitterheid geven, vaak een leven lang. Het is genade 

als iemand er dan toch toe kan komen om te vergeven. 

Laten we als gemeente iets weerspiegelen van God de Vader, Die Zijn Zoon gaf tot vergeving van onze 

zonden. Van God de Zoon, Die Zichzelf gegeven heeft tot in de dood om vijanden te verzoenen. En van 

God de Heilige Geest, Die vergeving en vernieuwing wil werken. 
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